De Muur

Wat beweegt ons hier te komen
op dit vroege uur,

nu licht zich mengt met duister,
bij deze muur?

Het is immers al zo lang geleden,
dat in gindse schuur

de schoten vielen en ook

bij deze muur.

Het felst verdriet vervaagt toch

op den duur

tot lichte schaduw, zoals het schrift

op deze muur.

Wij zijn door 't leven sterk verweerd,

dat is zo de natuur.

De stoffelijke mens vergaat en zelfs de steen
van deze muur.

En steeds nog staan wij bij dit kruis
en denken aan het vuur,

dat hen toen trof en bracht ter dood
bij deze muur.

Waarom? ...... Omdat wij hopen dat het licht
dat leeft in onze dromen,

ook nu al schijnt in 't duister

van deze muur.

Het moet nog komen uit de droom
in 't leven van de dag.

Verwachting bindt ons als 't cement
van deze muur.

Eens valt de blindheid van ons af

en op dat vroege uur

zullen wij zien hoe 't Licht ook schijnt
door deze muur.
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